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De grauwe dagen van december zijn voorbij!
Arie van der Stoep

Wij zijn voor het licht geschapen. Licht was het eerste dat God schiep na het tot stand brengen

van de hemel en de aarde. Hij zei: Laat er licht zijn (1). Vervolgens schiep Hij alle andere dingen.

En toen dat klaar was, schiep Hij, omschenen door het licht van de zesde dag, ons. Om altijd in

het licht te leven en om, als mensen van het licht, zelf licht te zijn (2).

Wij waren Gods wens. Ons hart zou vol van Hem, ons Licht, zijn (3). Dat Licht zou door onze daden

heen schijnen en Hij zou zich over ons verheugen.

Het is niet zomaar, dat we deze tijd van het jaar, met z’n korte dagen en vaak grauwe weer, niet altijd

als aangenaam ervaren. Het behoort niet bij ons. Daarom zie je de mensen - en voel je jezelf -

opbloeien, wanneer de dagen langer en de zon sterker worden. Ook hiervoor is Jezus gekomen! Om

het licht terug te brengen in ons hart én in de schepping. Er is hoop!

Kerstmis is voor altijd!

Jezus zei: Jullie zijn het licht van de wereld! (4) Dit wil Hij nu al in ons bewerken. En ten volle wordt het

waar, wanneer Hij komt. Wanneer Hij alle duisternis van zonde, verdriet, pijn en verlatenheid definitief

uit ons hart en leven zal hebben verdreven. De schepping zal dan juichen! Waarom?

Omdat die, schreef Paulus, reikhalzend ernaar uitziet, dat wij zichtbaar zullen worden als zonen van

God. Dat dus door ons zijn licht zal schijnen en zij bevrijd zal worden van de duisternis waarin zij door

ons toedoen is terechtgekomen (5). Want ook de schepping moet weer bloeien. En wij zijn bedoeld om

haar te láten bloeien!

Alle grauwheid zal dan uit ons leven en uit de schepping verdreven zijn! Want het licht van God is

sterker dan de duisternis (6). Kerstmis is voor altijd!

Met zijn licht in onze ogen

Daarom hebben we ons hart ervoor geopend, dat de volle kracht van Gods licht in ons zal schijnen en

dat het leven uit God in ons zal bloeien. Nu al en straks in alle volmaaktheid, wanneer Jezus komt.

Wanneer we met zijn licht in onze ogen en ons hart Hem tegemoet zullen gaan (7).

Dan bereiken we ten volle waarvoor God ons heeft geschapen: met Jezus samen licht-van-de-wereld

zijn. Dan wordt alles nog mooier dan in het begin. En de grauwe dagen van december zijn voorbij!

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:3 (NBV).

God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.

(2) Efeziërs 5:8.

Jullie waren vroeger duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer; wandelt als kinderen van het licht.

(3) Psalm 27:1.



... De HEER is mijn licht en mijn heil, ...

(4) Matteüs 5:14a.

Jullie zijn het licht van de wereld.

(5) Romeinen 8:19-21.

... met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want

de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar omwille van hem (= de mens -

zie Genesis 3:17-18 - AvdS), die haar daaraan onderworpen heeft, ...

(6) Johannes 1:5.

... het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

(7) Psalm 34:6.

Zij schouwen (= kijken - AvdS) naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood

worden.
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